Grote Kerk Dalfsen, 1 maart 2026, 10:00 uur
Tweede zondag van de Veertigdagen ‘Reminiscere - Gedenk, Heer, uw barmhartigheid
Voorganger: ds. Nelleke Eygenraam, organist: Maarten Barneveld, lector: Wilma Dorleijn

Inleidend orgelspel
Welkom
Aanvangspsalm (staand) LB 25: 1, 2 en 3 ‘Heer, ik hef mijn hart en handen’
Groet, bemoediging en drempelgebed - Hierna gaat de gemeente zitten
Zingen LB 25d ‘Naar U gaat mijn verlangen, Heer’ - voorzang en refrein telkens door allen
Inleidend woord
Gebed van de zondag
Eerste Schriftlezing: Exodus 24: 12-18
Zingen LB 310: 1 t/m 5 ‘Eén is de Heer, de God der goden’
Tweede Schriftlezing: Mattetis 17: 1-9
Zingen LB 321: 1, 2, 4, 6, 7 ‘Niet als een storm, als een vloed’
Overdenking
Muzikaal meditatief of orgelvoorspel
Zingen LB 543: 1, 2, 3 ‘Gij zijt in glans verschenen’
Gebeden Dankgebed en voorbeden
Stil gebed
Gezamenlijk ‘Onze Vader’

Collecte - De kinderen en jongeren komen binnen

Projectlied: 1, 3, 9 ‘Wij reizen veertig dagen (tekst: Erik Idema / melodie): Frits Mehrtens, LB 311

1. (melodie A) 3. (melodie B) 9. (melodie A en B)

Wij reizen veertig dagen: Daarboven in de bergen Wij zoeken en wij bidden

een weg van hoop en licht. beleef je zoveel meer. om vrede voor elkaar.

En ook een weg van vragen Daar kun je zomaar merken: Want God is in ons midden,
en van een goed bericht. dichtbij ons is de Heer. Hij maakt zijn toekomst waar.

Zending en zegen, met gezongen Amen

Uitleidend orgelspel



